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Ook dit jaar vierden we de verjaardag van 
Sinterklaas uitgebreid.  
Ze kampeerden zelfs een nachtje op de 
speelplaats in een tent.  
Piet en Sinterklaas filmden hun 
overnachting uitgebreid, die grappige Piet 
toch.  
 

 
 

 

Zo ontdekten ze  
dat onze school dit jaar extra aandacht schenkt aan 

‘geluk’. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 



 

Dinsdagochtend op 6 december was het 
dan eindelijk zo ver!  
 
Met de mobilhome kwamen Sint en zijn 
pieten de speelplaats op gereden.  
 
Ook dit jaar waren er allemaal flinke 
kinderen, gelukkig maar. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

De jongste kinderen op 
bezoek bij de Sint. 

 
 

 
 

 
 
 

 
De jongere klassen brachten een bezoekje 
aan de Sint.  
Voor alle leerlingen hadden Sint en Piet 
verschillende geluksspelletjes gemaakt.  
Wat werd er naar hartenlust gespeeld,  
met soms veel geluk en soms minder geluk…  
Er was zelfs een loterij met 3 winnende prijzen 
voor 3 gelukzak-klassen door de onschuldige 
hand van Sint en Piet getrokken.  
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Zie ginds komt de caravan op Vibo de ring weer aan ... 

De sint kwam op 6 december op onze school aan, in een caravan.     
Hij strooide wat pepernoten naar de leerlingen. 
 
Tijdens de voormiddag mochten de kleinere klassen op bezoek bij de sint, dat vond plaats 
in de turnzaal. 
De grotere klassen speelden sintspelletjes. Dat was ook heel leuk. 
 
Toen kwamen de pieten leuke cadeautjes brengen naar de klassen.  
 
Door Simon van klas B7 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’s Middags vertrokken de Sint en de pieten al weer, maar niet zonder iedereen nog 
even gedag te zeggen tijdens het boterham men eten met een lekker snoepzakje 
erbij.  
Dag Sinterklaasje, tot volgend jaar.          

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  



 

Lekkere 
pannenkoeken bij 
de Stokstaartjes. 

Elke week werken we met onze klas aan 
een werkpunt. Wanneer het ons goed lutk, 
verdienen we een beloning! Eén van de 
beloningen was pannenkoeken bakken.  
We maakten eerst zelf het beslag, daarna 
deden we wat boter in de pan en kon het 
beslag er in. Bakken maar! En na al dat 
bakken was het tijd om te smullen!! 
 
 
 
 

Het recept voor heerlijke pannenkoeken: 
Dit heb je nodig: 

• 250 g zelfrijzende bloem 

• 500 ml melk 

• 3 eieren 

• 1 zakje vanillesuiker  

• Bakboter 

• Grote kom 

• Mixer 

• Zeef 

Stap voor stap: 
1. Zeef de bloem en de vanillesuiker. 

2. Maak een kuiltje en doe de eieren 

er bij. 

3. Voeg de melk rustig toe. 

4. Mix het beslag tot alle klontertjes 

verdwenen zijn 

5. Doe boter in de pan en bakken 

maar! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Tijdens de voorleesweek lazen we ook 
voor aan elkaar.  
 
In het begin van de week kozen we een 
boek en we oefenden dit eerst alleen.  
 
Op het einde van de week lazen we onze 
boeken aan elkaar voor.  
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Koken met de 

wasberen en de mieren. 
De klas van wasbeer en mier werken aan het thema ‘voeding’. Daar hoort natuurlijk een 
kookactiviteit bij! Mmmmmmmm….. 
Op maandag 5 december trokken we met de 2 klassen naar de kookklas van het 
middelbaar.  
We maakten maar liefst 4 soorten gerechten!  

- aperitief/hapje: prikkertje met lekkers: kaas, druifje, salami, mozzarella, basilicum, 

komkommer, tomaat 

- voorgerecht: ham- of kipcocktail met koude groenten zoals sla, tomaat, wortel, 

radijs,…  

- hoofdgerecht: gebakken rijst met groentjes 

- nagerecht: tuttifrutti ijs 

Uiteraard deden we ons best om een gezonde menu te koken.   
De recepten werden op voorhand in de klas bestudeerd zodat we goed wisten hoe we elk 
gerecht moesten maken. We wasten onze handen, maakten de groeten schoon, sneden ze 
in stukjes,…  
We maakten een mooie placemat en aten net zoals op restaurant. Nadien wasten we alles 
uiteraard ook af.  
Het was een super leuke, leerrijke, lekkere dag! Voor herhaling vatbaar.  
 
Veel kookgroetjes, 
De wasberen en de mieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

             
 

     
 

    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

             
 
     
 
    
 
 
 

 
 

 Wist je dat …. 

Vanaf januari gaan we de meerderheid van de brieven ook 
versturen via mail.  
Je zal dan een mailtje ontvangen van  
secretariaat vzw VIBO  
met als titel het onderwerp van de brief. 
 
De brieven gaan ook nog in de boekentas met je kind mee.  
 
!!!  Invulstrookjes dienen nog wel ingevuld en meegebracht 
te worden naar de school via de boekentas van je kind!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                              
                                                              
 
 
 
 
 

              

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Wisten jullie dat …. ? 
 

Clio uit B7 is grote zus 
geworden van Lucy,  

nu 7 weken oud. 

 
 

  

 

             



 

 
 
 

 

 

Kleuren maar ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

Weet jij wie 
verborgen zit ? 

Kijk in het voorbeeld welke kleur je nodig hebt.  
Tel goed welk vakje gekleurd moet worden.  

Kleur het vakje in de juiste kleur en maak zo je tekening af. 
 

Je kan dit ook met strijkkralen namaken.  

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Een warme kleurplaat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

JANUARI 2023 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

zondag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 


