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1 blaadje liefde 
   1 blaadje vertrouwen 
      1 blaadje hoop  
         1 blaadje geluk 

Geluk zit in kleine dingen  
 



 

Op woensdag 28 september stonden alle 
kinderen klaar om het beste van zichzelf te 
tonen. 
Met veel enthousiasme vertrokken ze 
allemaal voor hun rondje. 
Ze werden hierbij aangemoedigd door veel 
supporters.  
Het werd een leuke voormiddag. 
 
Hier vind je enkele leuke foto’s van de 
scholenloop.  
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Aan iedereen die gewonnen 
heeft : Proficiat !  

Aan iedereen die niet 
gewonnen heeft :  
Ook Proficiat !!! 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

 



 

Uitstap naar de 
bib. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

Op maandag 10 oktober gingen we samen 
met de mieren op uitstap. 
We werden ’s morgens opgehaald met de 
bus. We kregen een rondleiding in het 
begijnhofmuseum en leerden daarna de 
werking van de bibliotheek in Turnhout 
kennen. We deden hier ook allerlei 
spelletjes. Nadien werden we weer met de 
bus terug op school afgezet.  
 
Het was een superleuke en leerrijke 
uitstap ! 
 
Veel groetjes, 
de wasberen

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

We willen de leerlingen aanmoedigen om 

in deze donkere herfst- en wintermaanden  

            zichtbaar en veilig 

te wandelen, fietsen en te wachten op de 

schoolbus.  

 

Onze school verdeelt aan alle leerlingen 

een leen-fluovest van de school. 

Hiervoor kreeg u al een GELE brief mee 

via de agendakaft van je kind.   

 

 

 

 

Onze school neemt deel aan het project :  

Hoe werkt het ?  

➢ Alle kinderen krijgen een (digitale) 

spaarkaart. 

➢ Elke ochtend krijgt je kind op school 

één of twee stickers :  

- Fietshelm op : 1 sticker 

- Fluorescerende of reflecterende 

kledij aan : 1 sticker. 

➢ Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen 

winnen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

In de klas van juf Tessa leren we samen 
met juf Roos over onze emoties.  
 
Wist je dat er heel veel verschillende 
emoties zijn?  
Wij leren ze allemaal kennen door leuke 
spelletjes te spelen.  
Ook in boeken kan je vaak verschillende 
gevoelens vinden.  
Dit zijn de gevoelens die we al geleerd 
hebben. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Hier spelen we een dobbelspel en vertellen elkaar over onze gevoelens. 
 

   

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 



 

pompoen soep snijden was super leuk 

we deden het samen met juf kim 

we gingen ook ajuin snijden en iedereen 

had er zin in.  
 
maar we moesten wel veel huilen 

toen zette juf kim een pan met water op de 
vuur 

toen deden we de ingrediënten er binnen 

en lekker smullen maar 

Fritzo B1 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Handen gewassen 

Ui gepeld en gesneden 

Pompoen gesneden en in de pot gedaan 

Op het vuur gezeten het vuur opgezet 

We hebben dan gemixt 

Dan was de soep klaar 

We hebben dan van de soep gedronken 

Het was heel lekker 

Elvira B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

Pompoen soep 

Je moet een ui pakken en dan in stuken 
snijden en dan in de pan 

pompoen in stukken snijden en dan ook in 
de pan en 

en dan de bouillon blokken in de pan 

en halfuur in de pan koken de pan is dan 
100 graden 

smakelijk eten 

Ik vond het lekker 

Jesse B1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  

  



 

 

1. Fiets of wandel nooit vlak achter of 

voor een vrachtwagen. 

2. Ga met je fiets nooit naast een 

vrachtwagen staan, blijf er ver 

achter.  

3. Als ik wil oversteken maak ik eerst 

oogcontact met de chauffeur door 

te zwaaien.  

 

Op maandag 17 oktober wandelden de 
leerlingen van de klassen mollen, 
arenden, stokstaartjes en dassen naar het 
Stadspark in Turnhout.  
 
Daar stond een politieagent hen op te 
wachten om een belangrijke verkeersles te 
geven.  
Deze les ging over de dode hoek.  
De dode hoek is een gebied waar de 
chauffeur je niet kan zien. 
 

             
 
Tijdens de les maakte we kennis met 
Jenny en Benny en zij hielpen ons om 
goed op te letten en alle informatie goed te 
begrijpen. 
 
Na het volgen van de les in het klasje 
mochten we de dode hoek echt gaan 
ervaren bij een brandweerwagen.  
We speelden zelf vrachtwagenchauffeur 
en voetganger en leerden zo de 
gevaarlijke zones nog beter kennen.  
 

Wat gaan wij nu zeker 
onthouden ? 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



 

Daar werd hen gevraagd om onze slogan van het jaarthema “ Geluk zit in kleine dingen” 
te vervolledigen.  
Elke klas kreeg vorige week een afbeelding om in te kleuren en daar werden de letters 
van onze slogan mee gevuld. Deze slogan is te zien op de ramen van onze school.  
En nu is ons uitroepteken ook gevuld geraakt met hulp van de ouders. 
Zo dragen leerlingen , leerkrachten EN ouders samen ons jaarthema uit.  
Prachtig toch?  
 

 

Op donderdag 20 oktober was het zo ver. Na 2 jaar mochten we de ouders nog eens 
verwelkomen op onze school. 
En de ouders hadden er zin! Dat bleek uit de inschrijvingen. Maar liefst 122 ouders 
schreven zich in! 
De ouders werden in de refter onthaald. En die zat goed vol. 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 



 

Daarna was het tijd om in de klas een spel 
rond geluk te spelen. 
 

 
 

 
 

Door middel van praatkaartjes, doe-
kaartjes ,gelukskaartjes en 

gelukspoppetjes kwamen we daar tot fijne 
gesprekken en een gezellig samenzijn. 

 
 
 

 
 

 

 

                            

 

                           
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Deze jongens hadden 
eerst nog niet zo goed 
door dat de stickertjes 

op de bloempotjes 
moesten komen. ☺ 

Maar van zo’n 
grappige kerels word 

je toch gelukkig? 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na de koffiepauze met zelf gebakken 
cakes van onze collega’s was het tijd voor 
de laatste activiteit. 
De ouders mochten samen met hun kind 
een bloempotje versieren, een gelukswens 
voor elkaar schrijven en daarna een 
klavertje vier planten.  
 

 
 

   
 

En de resultaten mochten er zijn! 

                         



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  
 

       
 
       

 
 

 
 
 
 
 
 

            

 
 

Enkele reacties van de aanwezige ouders… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tekst hier toevoegen 

Tekst hier toevoegen Tekst hier toevoegen 

Tekst hier toevoegen 
Tekst hier toevoegen 

 

Dit rupsje wil heel graag een hapje uit de appel. 
Help jij de weg vinden naar de appel ? 



 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

NOVEMBER 2022 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

zondag 

 
 
 
 

     

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 


